
De kerstuitzending van Studio SGP met 
Kees en Marlies van der Staaij is terug te kijken 
op youtube.nl/sgpnieuws of sgp.nl.
Vanaf 8 januari hopen we er weer te zijn: elke 
vrijdagavond om 19.30 uur.

Het jaar 2020 is gestempeld door corona. Ieder-
een heeft ermee te maken. Misschien werd u 
zelf wel ziek. Of je vader, je moeder, je opa of 
oma. Misschien heb je wel afscheid moeten ne-
men van iemand die je liefhad.
Of als je in de zorg werkt, leraar bent, of onder-
nemer of politieagent… ook dan heeft corona 
heel veel invloed op het dagelijks leven.
Maar ook het thuiswerken, het missen van con-
tact en bezoek, het niet of nauwelijks naar de 
kerk kunnen gaan. Het hakt er heel diep in. 
Iedereen heeft wereldwijd zo op zijn eigen ma-
nier de ingrijpende effecten van corona ervaren. 
Dat gaat door tot op de dag van vandaag. 

Nederigheid
Bij een bezoek aan een ziekenhuis zei een viro-
loog tegen mij: het virus maakt ons nederig. Dat 
woord raakte mij en is me bijgebleven. Inder-
daad, meer dan ooit beseffen we dat we niet al-
les in eigen hand hebben, maar dat we allemaal 
kwetsbare mensen zijn.  Meer dan ooit beseffen 
we dat het ons zo vaak aan wijsheid ontbreekt 
in alle lastige dilemma’s. Daarom is het zo be-
langrijk om hoop en vertrouwen niet bij onszelf 
te zoeken, maar ons oog omhoog te richten, tot 
God, Die regeert. 

“Wie Hem need’rig valt te voet, zal van Hem Zijn 
wegen leren.”
Psalm 25:4 berijmd

Een klein gebaar – een groot verschil
Het was een sobere Kerst dit jaar, de kerkgang, 
de familieontmoetingen – alles is anders. De 
franje is eraf. Dat geeft pijn en dat raakt men-
sen. Waardering is er daarom voor alle mensen 
die juist ook in deze donkere dagen omzien 
naar de ander. Een klein gebaar kan een groot 
verschil maken. 

Kerst zonder franje
Een sobere kerst was het… Maar wat zou het 
mooi zijn, als we later zouden mogen zeggen: 
weet je nog die Kerst van 2020? Het waren 
feestdagen zonder franje. Maar juist toen ben ik 
dieper dan ooit gaan beseffen, wat nu de echte 
kern van Kerst is.  Toen zag ik het wonder; hoe 
angst verandert in vreugde, zoals eenmaal bij 
de herders, toen hen geboodschapt werd: “U is 
heden geboren de Zaligmaker, welke is Christus 
de Heere, in de stad van David”. En zij kwamen 
met haast, in vertrouwen, bij een Koning zonder 
franje, een Kindje in een kribbe. Ze vertelden er-
over aan iedereen die het maar horen wilde. 

Zo kan ook nu nog, in moeilijke omstandigheden, toch 
een loflied klinken: “Ere zij God, in de hoogste hemelen 
en vrede op aarde in de mensen een welbehagen.”
Van harte wens ik iedereen Gods zegen voor 2021.
Kees van der Staaij 
Fractievoorzitter voor de SGP in de Tweede Kamer
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Kerst zonder franje: de kern van Kerst


