“Alles geven voor veiligheid van Joden”

Op de tweede dag van het joodse Chanoeka-
feest gaat Studio SGP over Israél en antise-
mitisme. Het onderwerp antisemitisme zorgt
niet voor een feeststemming, want er zijn
zorgelijke ontwikkelingen. Chanoeka is ech-
ter een feest waarbij de toename van licht
het symbool is. Elke dag een kaarsje meer op
de kandelaar. Dat wil de SGP ook als symbool
voor haar streven: steeds wat meer licht te-
genover de duisternis van Jodenhaat.

De macht van de Europese Unie (EU)

In het begin van de uitzending reflecteren we
met studiogast Jelte Wiersma (Elsevier) op de rol
van de Europese Unie. Wiersma: “Of je nu voor of
tegen de machtsuitbreiding van de EU bent, het
moet in elk geval zorgvuldig gebeuren. Daarom
is het een verstandig voorstel van de SGP om te
pleiten voor een twee derde meerderheid bij het
goedkeuren van Europese plannen.”

Via een videoverbinding constateert Europar-
lementariér Bert-Jan Ruissen dat “ze in Brussel
hardleers zijn als het gaat om de brexit. De roep
om ‘meer EU' is niet getemperd. We moeten niet
naief zijn, want de ontwikkelingen in Europa gaan
snel. Er zijn veel plannen om de macht van de EU
uit te breiden. Nederland moet vaker ‘nee’ zeg-
gen.”

Weekthema: Israél en antisemitisme

Voor het weekthema is Hanna Luden aangescho-
ven. Zij is sinds 2015 directeur van het CIDI. Een
sprekend voorbeeld om een bron voor Jodenhaat
aan te wijzen, vindt zij het handelen van de Ver-
enigde Naties. De VN stelt tientallen resoluties
op die Israél veroordelen. Luden legt er de vinger
bij dat juist deze disproportionele negatieve aan-
dacht ervoor zorgt dat de internationale Joden-
haat gevoed wordt.

“Nederland doet ook niet genoeg tegen antisemi-
tisme”, beweert Kees van der Staaij. “We hebben
al veel te lang moeten wachten op een codérdina-
tor antisemitismebestrijding.” Uit een stelling op
de sociale media blijkt dat veel mensen er ook een
hard hoofd in hebben dat Joden ooit een veilig be-
staan in Europa kunnen hebben. Van der Staaijs
hart protesteert echter hevig als hij dat zou moe-
ten toegeven. “Ik zal er alles aan doen om tegen
onveiligheid voor Joden te strijden.” Hij beseft wel
dat dit dan een zaak van kleine stapjes en een lan-
ge adem zal zijn.

Hoop

Aan het eind van de uitzending breekt het licht
door. Luden: “Er is een bevriende relatie tussen
Israél en Nederland. Er is wederzijdse sympathie
en betrokkenheid. We lijken wel op elkaar:

twee kleine landjes met kleine taalgebieden en een
beetje een brutale aard.”

De sterke verbondenheid van de SGP met Israél
komt van de Bijbel die spreekt van Gods verbon-
denheid met Zijn volk. Vooral in de Psalmen krijg je
een kijkje in het hart van Israél. Psalm 126 (te ho-
ren in het Nederlands en het Hebreeuws!) spreekt
van ‘maaien van gejuich’ na het ‘zaaien van tranen'.
Zo is er hoop op shalom voor Israél!

Elke vrijdag vanaf 19.30 uur een nieuwe Studio
SGP-uitzending op youtube.nl/sgpnieuws.




